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Türkiye Maden - iş Sendikası XXI, Bölge Temsilcisi Bozan Özdemir 


“İşverenler daha çok kâr elde etmek ve daha çok emek sömürüsünü gerçekleştirmek için, sendikal haklarımızı ve çalışma özgürlüğümüzü kısıtlamak istiyorlar. 

MC iktidarı, İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Madeni Eşya İşverenleri Sendikası (MESS) ve Türk-İş gibi sermaye korosu hep bir ağızdan, gerçek sınıf ve kitle sendikal örgütümüz olan DİSK için iftiralar yağdırarak saldırıya başladılar. Grev. 
hakkımızı kısıtlamak, sosyal haklarımızı ortadan kaldırmak için akılları s1- ra “milyonluk lokavt fonları” oluşturmaya çalışıyorlar. 

İşçi sınıfımız ve tüm ulusal demokratik güçler, fasizmin geçit bulmaya çalıştığı yolları tıkamıştır. 
Fakat tekelci sermave güçleri, işverenler, . sarı Tüşk-işin hain yöneticileri yeni önlemler almaya çalışıyorlar. 

Bütün bunları biz işçilerin DİSK'e bağlı sendikalarda örgütlenip, bütünleşmemizi önlemek için yapıyorlar. Bunun için MC iktidarı ve tüm parababası patronlar, sarı Türk-İş, satılmış sağ basın ve yandaşları TRT yoğun bir karalama kampanyasına giriştiler. DİSK yöneticileri- ne karşı başlattıkları bu yalan ve iftira dolu saldırının amacı, işçi sınıfımızın birliğini parçalamak, 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DİSK yöneticileri ile üyelerinin arasını açmak içindir. Fakat DİSK'te tabanın söz ve karar sahibi olması, sermaye güçlerinin bu yıkımcı plânlarını alt üst etti. DİSK'in olaganüstü kongresinde alınan kararlarla kurulan dayanışma fonları, işten atılan tüm DİSK üyesi işçilerin haklarını güvence altına almak, işsizlik fonu kurulması gibi önlemler işverenlerin DİSK'e yönelttiği silâhı tersine çevirmiştir. 

Sözde bizden yana görünüp, fakat özünde işverenlerle birlikte aynı sermaye borusunu öttüren maocu - bozguncu yayın organları da işçi sınıfımızdan gereken dersi böylece almış oldular. 

Gerici sağ basın ve onun güdümünde olan mocu - bozguncu akımların saldırıları işçi sınıfımızın başlatmış olduğu BAĞIM-SIZLIK - DEMOKRASI - BARIŞ - TOPLUMSAL İ-LERLEME VE SOSYA- 
LİZM savaşımını engelleyemiyecektir. 


YAŞASIN İŞÇİ SINIFI-MIZIN ÖNCÜLÜĞÜNDE, 
TÜM ULUSAL DEMOK-RATİK GÜÇLERİN EY- 
LEM BİRLİĞİ. | 

FAŞİZME GEÇİT YOK. 

HALKTAN YANA İLE- 
Rİ BİR DEMOKRATİK DÜZEN İÇİN İLERİ. 


YAŞASIN İŞÇİ SINIFI- 


MIZ, YAŞASIN DİSK. 


Y4.Bölge 


etmeye 


Geçtiğimiz ayın onyedisinde birinci yılını dolduran İZSAL grevi ikinci yıla aynı kararlılıkla girerken yine Topkapı, İst. 
I. Bölge Temsilciliğimize bağlı ALTILAR ve AUER grevleri de başarı ile sürdürülmektedir. 


30. gününü dolduran Silâhtarağa 14. Bölge Temsilciliğimize bağlı ÇE-LIK ENDÜSTRİ ve YIL-DIZ KAZAN işyerlerindeki grevlerimiz de DİSK'in ve sendikamızın temel ilkelerinin ışığı altında örnek bir şekilde devam ediyor. 

İşkolumuzdaki işverenlerin sendikası olan MESS, gördüğü korkulu rüyalardan kurtulmak için özellikle sendikamıza karşı 

yeni plânlar düzenliyor. 
Sendikamızı ekonomik 


açıdan güçsüz bırakmayı, 


üyelerimizi sendikamızdan koparmayı ve işkolumuzdaki işçilerini sendikamızda o örgütlenmelerini engellemeyi (amaçlayan bu plânlar sökmeyecektir. 
Ne işverenlerin uzlaşmacı sarı sendikalarla olan bağ- 


Jaşıklığı ne de onların bas- 


kıcı önlemleri örgütümüzün ve DİSK'in çığ gibi büyümesine engel olamayacaktır. Toplumsal ilerleme mücadelemizin ayrılmaz parçası olan grevlerimizin başarısı, tüm üyelerimizin sınıfsal inancı, bu sözlerimizi doğruluyor. 


legi Tarihi i 


İzmir 


Metaş 
İşçisi 


Sarı 
Sendika 
Çemberini 
Kırdı. 


Devlet Güvenlik Mahkemeleri girişimlerine karşı direnen işçi sınıfının karşısın- da işverenler saldırılarını Genel Yas Eyleminin ardından yoğunlaştırdılar. 

Özellikle işkolumuzda MESS'de örgütlenen işverenler sarı, işveren yanlısı, faşist sendikalarla kolkola yiğit üyelerimize saldırıyorlar. 

Bu saldırıların son örneklerinden biri İzmir METAŞ'ta görülüyor. Genel Yas Eylemi- ne tek bir vücut olarak katılan işyerinde işveren 41 işçiyi işten attı. İşyerindeki 1400 
işçi işten atılan işçi kardeşleriyle dayanışma içinde toplu sözleşme görüşmelerini bekliyorlar. Toplu sözleşmenin yakınlaştığı şu günlerde işveren işçilere ve sendikamıza karşı yeni bir oyuna girişti. Mesai saati içinde işçileri işten çıkarmak tehdidi altında notere götürüp MA-DEN-iŞ'ten -istifa etmeye zorluyor: Ve yine aynı tehditle fabrika icinde bizzat işveren işçileri Türk-Metal İş'e üye yapmaya çalışıyor. Buna karşılık yiğit METAŞ işçileri 


gerçek sendikaları MADEN- 


İŞ'e sahip çıkıyorlar. Sarı sendika-patron çemberini kıryorlar. 1100 üyemiz sendikamız temsilciliğine gelerek yeniden üyeliklerini yenilediler. MADEN-iŞ'e bağlılıklarını perçinlediler. Kararlı ME- 


TAŞ işçisi haklı mücadelesi- 


ni sonuna dek sürdürecektir. 


SENDİKAMIZIN DEMOKRATİK MERKEZİYETÇİ ÖRGÜT YAPISI 


Bastaş'ta ve 
Gazalda eki 

imi 
Yapıldı. 


izmit VII. Bölge Temsilciliğimize bağlı. BASTAŞ işyerinde temsilci seçimleri ya pıldı. 


Seçim toplantısında söz ulan üyelerimiz, sendikal demokrasi konusuna değinmişler ve Türkiye işçi sınıfının biricik sendikal örgütü DİSK' in sendikal demokrasiye verdiği önemi dile getirmişlerdir. 

Yapılan seçimlerde Baştemsilciliğe Yılmaz AÇIK GÖZ, Temsilciliklere Kenan ERSÖZ, Necmettin ÇAKIR. 
Mehmet BAYTAROĞLU ge tirilmişlerdir. 

Yine aynı bölge temsilciligimize bağlı GAZ ALETLERİ işyerinin temsilci seçimleriy: le, aynı işyerinde bulunan 
4101 no.lu Lokalin Kongresi 
de yapıldı. ; 


Gerek lokal kongresinde gerekse temsilcilik seçimin- de söz alan üyelerimiz, gü nümüzde işçi sınıfının üstün de oynanmak istenen oyun- 
, ları dile getirerek su konulara değinmişlerdir : 

“Türkiye işçi sınıfının hareketi dünya işçileri hareketinden soyutlanamaz. Türkiye'de kapitalist sınıf, ülke koşullarına göre işçi sınıfının demokratik hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırmak için her türlü faşist metodları uyguluyor. günden güne DİSK' in bayrağını yükselten sınıfımız, faşizme geçit arayanların önüne aşılmaz duvar örüyor." 


Yapılan seçimler sonucun- da Lokal Yürütme Kurulu, şu üyelerimizden oluşmuş- tur: Yaşar ER Lokal Başkanlığına, Ahmet BAŞAY Başkan Vekilliğine, Sami CEY-LAN rapörtörlüğe getirilmişlerdir. 

Temsilci seçimlerinde ise Baştemsilciliğe Avni KAY MAZ, Temsilciliklere de Yaşar ER, İsmail UZUN, Ahmet YAZICI, Cemil METİN ve Ahmet KURBAN seçilmişler- 


dir. Toplantıda bir konuşma 


yapan İzmit VII. Bölge Temsilcimiz Fehmi ALTUN özet. 
le şunları söylemiştir : 

“Düzen, bizim düzenimiz değil, bu düzen, kapitalistlerin düzenidir. Böyle bir düzende işçi sınıfımıza yönelen tehlikeler bellidir. Ama işci sınıfımız tüm bunların üstesinden gelecektir. Mücadele miz, emekten yana, halktan yana ilerici bir iktidara kadar sürecektir.” 
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ESTAŞ ta 
Temsilci 
Seçimleri 
Yapıldı 


İst. Silâhtar XIV. Bölge temsilciliğimize bağlı TÜRK DEMİR DÖKÜM ve ESTAŞ EV ALETLERİ San. işyerlerinde Ünite ve Temsilcilik seçimleri yapılmıştır. 

TÜRK DEMİR DÖKÜM işyerinde 25.11.1976 günü ünite temsilci seçimleri yatılmıştır. 26.11.1976 günü de yeni bölge binası toplantı salonunda yapılan Baştemsilci ve Temsilci seçiminde Baştemsilciliğe Turgut Alağaç seçilmiştir. Temsilciliklere ise Mehmet Kul, Fuat Çakar, Mustafa TUR. 
KER, Hayrettin Altıncevahir, Ömer Karasakal ve Ahmet Sezer getirilmişlerdir. 

T.D.D. Çobançeşme Ünite seçimleri 25.11.1976 günü, Temsilci seçimleri ise 27.11.1976 günü yapılmıştır. Baştemsilciliğe Cengiz Perçin, Temsilciliklere Muharrem Salova, Fikri Bat- 


maca, İsa Cağan, Mustafa Altınbaş ve Nedim Tiryaki seçilmişlerdir. : ESTAŞ EV 
ÂLETLERİ 


ESTAŞ EV CİHAZLARI SAN. işyerinde Ünite seçimleri 23.11.1976 günü yapılmıştır. Bölge toplantı salonunda 27.11.1976 günü yapılan Baştemsilci ve Temsilci seçimlerinde ise, Baştemsilciliğe Saffet Güner Gökhan, Temsilciliklere Ali Balcı, Süleyman Yaşarlar, Talat Deniz, Cemalettin Sezer, Feyzullah Özcan ve Duran Şahiner seçilmişlerdir. 
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BÖLGE KONSEYİ 


BÖLGE 
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BÖLGE BÖLGE BÖLGE BÖLGE TEMSİLCİSİ DENETİM KURULU TEMSİLCİLİK KURULU YÖNETİM KURULU 


MERKEZ GENEL KURULU 


GENEL YÜRÜTME KURULU 


GENEL YÖNETİM KURULU GENEL ONUR KURULU 


“EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ DEVAM EDİYOR 


Sendikamızın Eğitim Dairesinin yürüttüğü eğitim seminerleri devam etmektedir. 25 Ekim 1976 tarihinde başlayan A tipi seminerler 9 Mart 1977'ye kadar, sürecektir. Seminerler 3 gün sürmekte ve haftada 4 seminor verilmektedir. Bu dönem sonuna dek yarısı İstanbul dışında olmak üzere 10 seminer verilmesi ön- 


görülmüştür. 


Bugüne dek İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Kayseri, Eskişehir ve Gaziantep illerinde seminerler dü- 


zenlenmiştir. 


Bu dönem seminerlere 2800 üyemizin katılacağı belirtilmektedir. A tipi seminerden sonra 16 Mart'tan itibaren 10 gün süreli olacak olan B tipi seminerlere 


başlanacaktır. 


SENDİKAMIZIN BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ VE GENEL MERKEZİ 


Örgütlenmemizin gösterdiği son yıllardaki gelişmeleri dikkate alan Genel Yürütme Kurulumuz tüm Bölge Temsilciliklerimizin sınırlarını aşağıdaki şekilde yeniden saptamıştır. 

l. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ : 

Ataköy asfaltına çıkan yol ile bu yolun Mahmutbey kavşağı ve Mahmutbeye çıkan yeni asfalt ile Haliç'in, Eyüp ilçe merkezi ve Küçükköyü içine alan bölge. 

II. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ : 

Ankaro İl sınırları (Kırıkkale ilçe sınırları hariç) Bolu il sınırları içine alan bölge. 

Ii. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ : 

İzmir-Aydın-Manisa il sınırlarını içine alan bölge. 

IV. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ : 

Kartal ve Sebze ilçe sınırlarını içine alan bölge. 

V. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ : 

Kırıkkale ilçe sınırlarını içine alan bölge. 

VI. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ : 

Kasımpaşa-Azapkapı-Karaköy-Sarıyer'e kadar olan Boğaz 

© Hattı ile Kasımpaşa-Kemerburgaz-Kilyos kesiti arasında kalan bölge. 

VII. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ : 

Kocaeli (Gebze ilçe sınırları hariç) Sakarya il sınırları için de kalan bölge. 

IX. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ : 

Ereğli ilçe sınırları arasında kalan bölge 

X. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ : 

içel-Adana il sınırları arasında kalan bölge 

XI. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ : 

Antalya il sınırları arasında kalan bölge. 

XII. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ : 

Eskişehir-Bilecik il sınırları arasında ka.an bölge. 

Xill. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ : 

Bursa-Balıkesir il sınırları arasında kalan bölge 

XIV. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ : 

Haliç'in Eyüp merkezinden itibaren İstanbul kıyı şeridi Alibeyköy Belediye sınırları ile Kas.mpaşa-Kemerburgaz ve Kilyos kesiti içinde kalan bölge. 

XVI: BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ : 

Ataköy Londra asfaltına çıkan yol ile bu yo.un Mahmutbey kavşağı ve Mahmutbey hattı ile Büyükçekmece gölü arasında katan bölge. j 

XVII. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 

Samsun il sınırları içinde kalan bölge 

XVIII. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ : 

Hatay il sınırları içinde kalan bölge. 

XIX. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ : 

Denizli-Muğia il sınırları içinde kalan bölge 

XX. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ : 

Kayseri ii sınırlan arasında kalan bölge. 

XXI. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ : 

Gaziantep ili sınırları arasında kalan bölge. 

XXII. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ : 

Trabzon-Rize-Artvin il sınırları arosinda kalan bölge. 

XXIII. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ : 

Kadıköy-Üsküdar ilce sınırları arasında kalan bölge. 

XXIV. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ : 

: Büyükçekmece gölünün, Mimar Sinan kıyısından itibaren Tekirdağ-Kırklareli-Edirne ili sınırları arasında kalan bölge Bölge Temsilciliklerimizin sınırları olarak saptanmıştır. 


12. Bö 


1 BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ XI, BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 


il: BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ XIV BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 


lli. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ XVI BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 


IV BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ XVH BÖLGE TEMSİLCİ İĞI 


V, BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ XVIIL BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ XIX BÖLGE TEMSİLGİLİĞİ 


Vi. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 


XX. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 


XXI BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 


vil. BÖLGE TEMSİLGİLİĞİ 


GENEL BAŞKAN VEKİLİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ 


i GENEL BAŞKAN 


IX BÖLGF TEMSİLCİLİĞİ 


X. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 


KX BOLGE TEMSİLCİLİĞİ XXIV BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 


XI. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 


XI BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 


EKONOMİ POLİTİKA DAİRESİ TESİSLER DAİRESİ 


BASIN YAYIN ve 
TANITMA DAİRESİ 

DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON 
DAİRESİ 

ÖRGÜTLENME 

DAİRESİ 

TOPLU SÖZLEŞME 
ÜCRET ve 

ARAŞTIRMA 

DAİRESİ 

MALİ İŞLER 

DAİRESİ 

SOSYAL HİZMETLER ve YATIRIMLAR VE İŞLETMELER DAİRESİ SOSYAL İLİŞKİLER PERSONEL 

DAİRESİ 

MESLEKİ KISIMLAR 


SENDİKAMIZIN BAĞLI OLDUĞU KURULUŞLAR 


4 t 
DISK MADEN-IŞ IMF INTERNATIONAL METAL WORKERS' FEDERATION (ULUSLARARASI MADEN) İŞÇİLERİ FEDERASYONU) 


TÜRKİYE 
MADEN, MADENİ EŞYA 
VE MAKİNA SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI 


TÜRKİYE 
DEVRİMCİ İşçi SENDİKALARI KONFEDERASYONU 


Eskişehir Bölge Kor | seyine kadar görevde ka lacak olan Dursun Sa— 


aynı yıl Maden-İş Silâhtar şubesi yönetim kurulu sek- 
- reter üyeliğine getirildi. Bu görevini bir vıl amatör ola- 


a Mi Ige 
13.Bölge Temsilciliğine 


Temsilciliğine 


Kemal DAYSAL 
Atandı 


Sendikamızın Bursa 13. 
Bölge Temsilciliğine Sendikamız Gene! Sekreter Yardımcısı Kemal Daysal atanmiştir. 


1945 doğumlu .Daysal, 
orta öğrenimini Diyarbakır Erkek Sanat Enstitüsünde tamamladı. 1962 yılında İstanbul'a gelerek işçilik hayatına atıldı. 1971 yılına kadar çeşitli fabrikalarda kaynak ve çelik konstrüksiyon işçiliği yaptı. 1966 yılında çalıştığı Astel Medeni Eşya Fabrikasında işçileri örgütleyerek Maden-İs saflarına katıldı, ve baştemsilciliğe seçildi. 1967 DİSK Kuruluş Kongresinde Maden-İş delegesi olan Daysal, 


rak sürdürdü. 

13. Bölge temsilcimiz Kemal Daysal, fabrika işçiliği ile birlikte yece öğrenimini de sürdürerek 1971 yılında Yüksek Tekniker Okulun: dan mezun oldu. Bu tarihten itibaren teknik eleman örgütlerinde faal olarak çalışan Daysal, Teknikerler Derneği Genel Başkanlığı ve TÜTED İstanbul Şubesi başkanlığını yaptı. > 

Kemal Daysal, 15.3.1975 tarihinde Genel Yürütme Kurulu kararıyla sendikamız Genel Sekreter Yardımcılığına atandı. Daysal'- ın 13. Bölge temsilciliğiyle birlikte, Genel Sekreter Yardımcılığı görevi de sürmektedir. 


| Atandı 


Dursun 


bur 


Eskişehir XII, Bölge Temsilcimiz Musta İfa Atik'in istifası nede— iyle boşalan Bölge Tem silciliğine vekâletenDur sun Sabur atanmıştır. 


MADEN-İŞ /sayfa3 


bur, 1942 yılında Kars - ta doğmuştur. 

İşçilik hayatına Oto- san'da başlayan SABUR, 
1968 yılında işyerindelo 
kal başkanlığı yapmış - tır. 

15-16 Haziran olayla rı nedeniyle 1970 yılında işten çıkarılan Dur - sun SABUR, bu tarihte Pendik 4. Bölge Tem - silciliğine organizatör o larak atanmıştır. Bu görevini bu güne dek ba - şarı ile sürdüren SA-BUR, evli ve 3 çocuk ba basıdır. 


KAVEL'DE 
SÖZLEŞME 


İşçi sınıfımızın mücadelesinde önemli bir adım atan şanlı KAVEL işçileri de geçtiğimiz günler içinde toplu sözleşme imzaladılar. Kararlı mücadeleleri ile 274 ve 275 sayılı kanunların çıkarılmasında büyük katkıları olan KA-VEL işçileri kazandıkları toplu sözleşme hakkını kullanıyorlardı. 

Levent 6. Bölge Temsilciliğimize bağlı 300 üyemizi kapsayan KAVEL işyerinde imzalanan ve 1.7. 
197b tarihinde yürürlüğe giren toplu sözleşme ile ücretlere birinci yılda saat 


başına 700, ikinci yılda ise 
750 kuruş zam yapılmıştır. Yılda dört maaş ikramive, bayramlarda (iki kez) 750'şer lira bayram ikramiyesi, 2500 lira izin ve 2500 lira yakacak ödeneği sağlanmıştır. Kıdem tazminatının yılda 45 gün olarak belirlendiği sözleşmede izin süreleri 3 gün arttırılmış ve işten çıkarılan üyeye 4 ay süre ile üc-, retinih “<50'sinin ödenme-” si kabul edilmiştir. Çeşitli sosyal yardımların da sağlandığı toplu sözleşme ilc 
haftalık çalışma süresi 45 
saat olarak belirlenmiştir. 


ÖNEL SAN'DA 
SÖZLEŞME 


Safraköy 16. Bölge Temsilciliğimize bağlı 90 üyemizin çalıştığı ÖNEL SAN. 
işyerinde 1.10.1976 tarihinde yürürlüğe giren toplu sözleşme, 1.10.1978 tarihine kadar geçerli olacaktır. İşyerinde 16 Eylül Genel Yas; Eyleminin ardından işten çıkarılan 12 
üyemiz toplu sözleşme ile yeniden işe alınmışlardır. 
Ücretlere de birinci yıl için saat başına 400 kuruş, ikinci yıl için 550 kuruş artış sağlanmıştır. Birinci 


yıl için 2 maaş, ikinci yıl için 4 maaş ikramiye, her 


iki yıl için net 1000'er li- 


ra yakacak parası, her iki yıl için 500'er lira izin ödeneği ve yılda iki kez 500'er 


. lira bayram ödeneği kabul 


edilmiştir. Kıdem tazm.inatı 35 gün olarak belirlenmiş, ayda bir yevmiye devamlılık primi konula- 


rak ücretli izinler 4 gün 


arttırılmıştır. 

İmzalanan toplu sözleşme ile 1 MAYIS İŞÇİ BAY-RAMI olarak kabul edilmiştir. 


NEGUZEL SEY 


ADİL BUDAK 


Bağımsızlık ne güzel şey Hür olmak ne güzel şey Serbest gezip dolaşmak Ne düzel sey 
İşçinin emeğini 

Emekçinin alın terini 

alması 
Ne güzel şey 
Bebelerin ağlamak yerine 
Kuş gibi cıvıldasmaları Ne güzel sey 
Madenleri isletmek Petrolü kendi elimizle çıkartmak 


` Yani köpekleri 


; kovmak 
Ne güzel şey 
Yani yasamak hakkımızı istemek 
Hak uğruna mücadele etmek 
EN GÜZEL SEY.. 


Savaş yerine 
Barışı 
Getirmek 
Ne güzel şey 
Özgür ve hür yazmak çizmek 


düşünmek 


Ne güzel şey İnsanları, insanlığı sevmek 

Bu uğurda çalışmak 

Ne güzel şey 

Savaşı insanlarla değil, 

Doğa ile yürütmek 

Ne güzel şey 

İşçi ve emekçi düşmanı faşizme 

Geçit vermeyip 

Sosyalizmi getirmek için 

Mücadele etmek 

EN GÜZEL SEY 


SELMU SAN. DA 
SÖZLEŞME 


Pendik 4. Bölge Temsilciliğimize bağlı SELMU 
SANAYİİ işyerinde 40 
üyemizi kapsayan sözleşme 12.10.1976 - 12.10.1978 tarihleri arasında yürürlükte olacaktır. İşyerinde 
16 Eylül'den sonra işten 
çıkarılan iki temsilci işe geri alınmıştır. Ücretlere birinci yılda saatte 425, 


, ikinci yılda 550 kuruş zam 


GOŞİSTLER 


yapılmıştır. Birinci yıl 30, ikinci yıl 60 gün ikramiye, bayramlarda ikişer kez, birinci yıl 300'er ikinci yıl 
500'er lira, izinlerde 750 
TL, yakacak parası olarak da birinci yıl 500, ikinci yıl 1000 TL ödenmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca her yıl kendi isteğiyle işten ayrılan 5 kişiye kıdem tazminatı ödenmesi sağlanmıştır. 


UZEL İŞÇİSİNİN BİRLİĞİNİ 


BOZAMAZ 


Hasan Yıldırım 
UZEL Ünite Temsilcisi 


İşçi sınıfının birlik ve beraberliğini bozmak iste yen, kime hizmet ettiği bizce belli olan, bozguncu v» sapık ideoloji sahiplerinin dikkatini çekmek isterim. 

Şimdiye kadar görülmemiş birlik ve beraberlik içe risinde kendi işyeri seviyesinde çeşitli eylemler yapan UZEL işçileri bu bilinçii eylemlerini başarıyla sürdür müş ve zaferle sonuçlandırmıştır. 

Bozguncu unsurların işçilerin örgütlü mücadelele. 
rinden ve başarılarından rahatsız oldukları, işçiler ara sında kışkırtma ve suçlama hareketlerine girişmelerin den anlaşılıyor. Birkaç bozguncu ve kimlere hizmet et tikleri belli olan bu unsurlar, kendilerine bir destek arıyorlar. Bu desteği fabrikalarda tebeşirle duvarlara, tuvaletlere yazı yazarak, kâğıt parçaları yapıştırarak saglıyacaklarını sanıyorlar. Bizler, bu bozguncu unsur- 


ları iyice tanıdık. 
Eğer ideolojinize güveniyorsanız. ortaya koyun 


Ama sizin inandığınız ideolojinin birinci maddesi: 


.. ld par 


“çala, ortalığı karıştır, patronlara hizmet et'dir. Tem silcilik kadrosunu sendikanın kuyrukçuluğu ile suçlar sınız. Satılmışlıkla suçlarsınız. Toplumun verdiği ka rarı sahtekârlıkla degerlendirirsiniz. Sendikanın poli tikasını beğenmezsiniz. Sizin begendiğiniz nedir? 
Neredeyse işçi sınıfını ve onun bilimini de inkâr edeceksiniz. Başıboşça, sorumsuzca hareket edenlerin 


müdafaasını yapıyorsunuz. 


UZEL işçileri sizlerin oyununuza düşmeyecektir 


Mücadelemize birlik ve beraberilk içinde devam edece giz. Tüm bozguncu unsurları içimizden temizleyip ata cağız. Sendikamıza dil uzatanlar, temsilcilerimize inan mıyan ve onları kuyrukçulukla suçlayanlar asıl satıl mışların, kuyrukçuların kendileri olduklarını daha iyi 


bilsinler. 


İşçi sınıfımız sendikalarını kendisi kurmuştur, tem silcilerini kendisi seçmiştir. Onlara güveni sonsuzdur. 
Onları hem denetliyecek, hem de yardımcı olacaktır. 

UZEL işçilerinin ve işçi sınıfımızın birlik ve bera berliğini hiç bir kuvvet bozamıyacaktır. 


Bu böyle biline... 


MAİS'DE 
SÖZLEŞME 


MAİS İstanbul, Ankara ve İzmir servis istasyonlarında toplam 300 üyemizi kapsayan toplu sözleşme ile ayda ortalama 1800 TL ücret zammı sağlanmıştır. 
4 maaş ikramiye ve 2 maaş temettü ikramiyesi olmak üzere toplam 6.maaş ikramiye, 750 TL izin ödeneği, üye mevcudunun “25'i için Gönen Tatil yardımı ve 1250 TL yakacak yardımı anlaşmaya konulmuştur. İzin süresi her üye için yılda 30 gün olarak saptanmıştır. Üç yıla kadar olan her yıl için bir aylık, üç yıldan fazla kıdemi olanlara her yıl için 1'2 aylık kıdem tazminatı kabul edilmiş, çalışma süresi haftada 45| saat olarak saptanmıştır. 


MADEN-İŞ 
Ser evler 
İşŞçi- yapı 

kooperatifi ortaklara 

verildi 


Sendikamız bünyesinde kurulan ve geçtiğimiz yıl temeli atılan MADEN-İŞ 
450 EVLER İŞÇİ YAPI 
KOOPERATİFİ'nin Merter Sitesi'ndeki inşdat işleri bitirilmiş ve dairelerin anahtarları ortaklara teslim edilmeye başlanmıştir. 

Üç blok halinde 54 daireli konutlara DEVRİM, EMEK ve ONDER apartmanları isimleri verilmiştir. Kooperatif ortakları. 
nın peyderpey taşındıkları konutların su, ısınma ve elektrik gibi önemli sorunları çözümlenmiş bulunmaktadır. 

Yine bilindiği gibi sendikamızın bünyesinde kurulmuş bulunan diğer ko: operatiflerden 500 Evler Kooperatifi için de arsa aranmaktadır. 


